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1990 - 1991 

De Ladies Night vond ook dit jaar niet bij iemand thuis plaats maar in de vrije Heere om 
ook de dames te laten zien waar wij nu telkens verbleven. Met name de twee 
afzonderlijke ruimten kwamen nu perfect van pas. Tevens werd het nieuwe bestuur 
geïnstalleerd: Carel als voorzitter, Peter Schipper en Aart Klompe bleven respectievelijk 
secretaris en penningmeester Bert Klees werd vicepresident en Marty Luiting werd 
“Past”. Carel zette de eerste vergadering al meteen de toon voor het nieuwe jaar door de 
meute met strenge hand te regisseren en hij kreeg er, blijkens de notulen, nog 
complimenten voor ook! 

De videofilm die we van de Gooise Karavaan hadden gemaakt werd op 27 oktober aan 
Nieuwenoord aangeboden in tegenwoordigheid van vele leden. Het was een plezierige 
ontvangst waarbij ons initiatief veel lof oogstte. 

Het wenskaartenproject liep goed: begin november waren al 6.500 van de 8.000 kaarten 
verkocht wat voorwaar een knap resultaat kon worden genoemd. Tevens startten de 
voorbereidingen voor de landelijk Spierdystrofiedag die jaarlijks op Crailo werd 
gehouden. Op zo’n dag houden de organisaties die zich inzetten voor de belangen van 
patiënten met spierziekten hun vergadering, wordt er gegeten, is er allerlei amusement 
en een tentoonstelling van de nieuwste hulpmiddelen op het terrein van deze ziekten. 
Ieder jaar rust de organisatie bij een andere serviceclubs en in 1991 zouden wij mede 
aan de beurt zijn. Kiwanis Club Laren zou het vervoer, het entertainment en nog zo het 
een en ander regelen. Maandelijks kwam het organisatiecomité bijeen en het was heel 
prettig dat George, die feitelijk al geen lid van onze club meer was, nog bereid was in die 
voorbereidingscommissie te blijven zitten 

Ook de commissie Nedersticht oogstte succes: de club gaat in preformatie. Spionnen uit 
onze club menen dat de leden van Nedersticht zeer betrokken zijn bij het Kiwanis-
gebeuren en informeel veel contact met elkaar hebben. Toch zouden er problemen bij 
deze veelbelovende club ontstaan omdat enkele leden een wel heel sterk (negatief) 
stempel op anderen drukten. Overleg met de Luitenant-Gouverneur, hun bestuur en 
onze commissie Nedersticht bracht ideeën tot verbetering waaronder het royement van 
een lid en het installeren van een nieuw bestuur. En zo geschiedde. De club Baarn-
Eemland ging begin december in organisatie. 

Op 19 december werd Peter Pietersen als lid geïnstalleerd. 
De Nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats op 2 januari, de 
oliebollen waren nog niet geheel verteerd, bij Piet-Hein en 
Ellen Nierman. Een grote houtkachel verwarmde de grote 
loods, het diner was weer van de bekende kwaliteit en er 

werd heel wat afgezoend. Kan een jaar nog beter beginnen? En alsof het nog niet genoeg 
was, was een groot deel van de club ook aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van 
Kiwanis Club Nedersticht. Ook dáár was het trouwens gezellig. 
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De commissies blijven actief: de nieuwe ledencommissie bezocht Collin Goulder en René 
Kracht, de Gooise Karavaancommissie krijgt fiat voor een budget van ƒ 4.750,00 en de 
commissie voor de landelijke Spierdystrofiedag krijgt ƒ 2.500,00, zij het door René 
Meyer nogal voor het blok gezet. Voorts wordt de kelder bij Carel weer langzamerhand 
gevuld met allerlei goedbedoelde rotzooi voor de Koninginnemarkt. De 
Fundraisingscommissie doet ook goed haar best: de Gooise Karavaan kan voor een groot 
deel op kosten van anderen worden gereden en in het voorjaar blijkt dat de 
wenskaarten maar liefst ƒ 8.326,00 netto hebben opgeleverd, terwijl ze nog steeds 
worden verkocht. Met Kiwanis Club Baarn-Eemland gaat het, ondanks onze frequente 
aanwezigheid, minder florissant omdat hun charterproject, een actie voor het 
voortbestaan van de Muziekschool in Baarn, maar geen resultaat wil opleveren. Er vindt 
op het hoogste Kiwanis-niveau overleg plaats. 

Het kon dus niemand ontgaan: de club liep als een Gooise Karavaan. Na enkele 
vergaderingen te hebben bijgewoond wordt Collin Goulder als 22e lid geïnstalleerd 
Tevens vindt nog een andere vernieuwing plaats: het oude briefpapier met zijn 
peperdure en opzichtige goudkleurige, maar foutieve log, werd vervangen door 
briefpapier met een eenvoudig doch stijlvol briefhoofd. Noblesse oblige. 

Op 9 maart rijdt de tweede Gooise Karavaan uit. Het ging even 
voorspoedig als de eerste keer, iets meer auto’s, veel fraaier 
weer. Van wat onvolkomenheden van de eerste keer was 
geleerd maar er ontstonden ook weer andere. De PR-commissie 
had veel werk verricht, het ophangen van de spandoeken boven 

de toegangswegen naar Laren de avond tevoren in de duisternis deed de ophangploeg 
tot op het bot verkleumen, maar een borrel bij Riet en Jos van der Veer vergoedde veel. 
Ook in de Gloeiende Gerrit liep het weer perfect: uitbater Tom van Hooff diende daarbij 
nog een uiterst vriendelijke nota in!  Aan sponsorgelden werd ƒ 4.800,00 binnen gehaald 
maar omdat de kosten onverwacht wat uit de hand liepen (ƒ 5.516,00) heeft deze 
happening toch maar ƒ 716,00 gekost. (bijlage foto’s tweede Gooise Karavaan).  

René Kracht wordt op 17 april als 23e lid geïnstalleerd en Nol Prinsen en Harry 
Helwegen worden als nieuwe leden voorgedragen. 

Het bedrijfsbezoek leidde op 23 april onze dames en ons naar de 
optiebeurs aan het Rokin in Amsterdam. Ieder moest precies op 
tijd aanwezig zijn daar anders de deuren die voor anderen 
gesloten bleven nu ook voor ons gesloten zouden zijn. De 
nieuwsgierigheid prikkelde en dus was ieder deze keer op tijd, 
een tevoren nimmer vertoond feit. Na een les in de geheimen van 

putten en callen en waarom met weinig geld veel gewonnen en minder verloren kon 
worden zagen we de werkvloer met veel computers, telefoons en nijvere medemensen. 
Nadien gingen enkelen bij de Chinees eten en anderen weer elders hetgeen dus een 
gemiste kans was na een overigens zo geslaagd bedrijfsbezoek. 
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30 april was het weer Koninginnedag en weer stond een stand van onze club op de Sint 
Janstraat. De stemming zat er meteen al goed in aangewakkerd door Oranjebitter en de 
witte wijn onder het plankier. Mede door het daardoor aangewakkerd verbaal 
enthousiasme werd er maar liefst voor ƒ 2.477,50 aan troep verkocht. Later werden ook 
nog twee silk screens van René Broné te gelde gemaakt voor ƒ 800,00. 

Zaterdag 1 juni weer de landelijke Spierdystrofiedag op Legerplaats Crailo. Er zouden 
meer dan 1.000 bezoekers komen, mede door het fraaie weer en het was dus een heel 
geregel, dat ons overigens goed af ging. Kiwanis Club Naarden was verantwoordelijk 
voor de algehele gang van zaken, Kiwanis Club Laren voor het vervoer van het station 
van- en naar de Legerplaats en het amusement, Kiwanis Club Lelystad voor de catering 
terwijl Ladies Circle ’t Gooi overal bijsprong waar nodig. Ook het amusement liep 
gesmeerd: Thijs van Leer floot de sterren van de hemel, er waren demonstraties van 
politie met honden, de Porschegroep van de Rijkspolitie en een optreden van twee 
muziekkorpsen en een disco. Een prachtig en geslaagd project waar ook de Vereniging 
Spierziekten Nederland (VSN) met veel plezier op terug keek. (Bijlagen: krantenartikel 

Een nieuw project diende zich aan: René Kracht stelde voor een optreden van het 
Nederlands Danstheater in het Singer te adopteren. Kosten ƒ 15.000,00 waarvan AT&T 
ƒ 6.000,00 voor haar rekening zou nemen. Er was al een stiekeme commissie in het leven 
geroepen en die had ook de begroting al klaar. Kijk: zo hoort het nu! Het bestuur zegde 
toe zich op zeer korte termijn te zullen beraden en ook de club leek positief. 

Ondertussen hield Kiwanis Club Nedersticht een concert-project dat meer dan 
ƒ 50.000,00 opbracht: een aanvankelijk zeer risicovol project omdat er nogal wat 
voorbereidingskosten waren gemaakt en er meer dan 500 dure kaarten aan de man 
gebracht moesten worden gebracht. Maar het liep dus allemaal goed af en wij moesten 
erkennen dat wij nog nooit zoveel geld bij elkaar hadden gezien. 

Een vreselijk bericht bereikte ons op 8  juni: René Kracht was plotseling in zijn slaap aan 
een hartstilstand overleden De hele club was bij de indrukwekkende 
crematieplechtigheid in Utrecht aanwezig om deze fantastische kerel, van wie leek alsof 
hij al jaren bij de club was, de laatste eer te bewijzen en zijn vrouw Ank, die net in 
verwachting was, sterkte te wensen. Zo’n gebeurtenis deed weer eens stilstaan bij de 
betrekkelijkheid van alledag. Maar die alledag ging wel voort: het project met het 
Nederlands Danstheater kreeg op 19 juni groen licht, mede om René, die zich daar zo 
sterk voor had gemaakt, te eren. Haast was wel geboden want de datum werd op 21 
september vastgesteld. De voorbereiding werd opgezet als een militaire operatie en zag 
er perfect uit. Doordat er wat sponsors enthousiast gemaakt konden worden leek het 
financiële risico zeer beheersbaar. Nog wel even 60 kaarten ad ƒ 60,00 verkopen. 
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De laatste vergadering voor de vakantie, 3 juli werd opgeluisterd door aspirant-lid Harry 
Helwegen. Tevens blijkt dat de Stichting Fundraising op dat moment ƒ 12.000,00 in kas 
heeft zodat de penningmeester met vakantie naar Antibes kon. Voorts werd het doel van 
het NDT-project bekend: drie Larense instellingen zouden bepaalde wensen kunnen 
gaan realiseren: de Viersprong een computer en kopieerapparaat, Julianaoord wist het 
nog niet allemaal en de Stichtse Hof die graag tuinmeubilair en de inrichting voor een 
vakantiebungalow zou ontvangen. Vanwege de voorbereiding van het NTF-project werd 
op 22 augustus een vergadering bij Carel thuis ingelast, hetgeen overigens een traditie 
zou blijken te worden. Nol Prinsen nam overigens zijn echtgenote mee die aldus kon 
genieten van een goede zakelijke vergadering, heerlijke salades en fraaie wijnen. Het 
NDT-project blijkt stevig op de rails te staan, de kaartverkoop ging redelijk, er is een 
fraai programmaboekje en er zijn affiches. Ook zusterclubs werden benaderd om 
kaarten af te nemen maar acht clubs waren slechts in staat voor, tezamen, 8 kaarten. 
Moraal van dit verhaal: van je zusters hoef je het dus niet te hebben. 

De banden met Kiwanis Club Nedersticht bleken hecht: Piet-Hein trok er als key-man 
hard aan, regelmatig bezochten leden van ons hun clubbijeenkomsten. Op 13 juni was er 
een door ons georganiseerd Botterfestijn met Nedersticht dat uitgroeide tot een 
genoeglijke happening.  

Het gezinsweekend werd op 31 augustus en 1 september 
gehouden in Bornerbroek, weer een natuurvriendentehuis, de 
Krikkenhaar. Maar eerst spoedde het gezelschap zich naar 
Delden waar, na de koffie met gebak, een bezoek werd 
gebracht aan een watermolen die lijnzaadolie sloeg en een 
boerderij waar biologisch verantwoord(e) geiten werden 

gefokt met onder andere biologisch verantwoorde geitenkaas als gevolg. De lunch 
vervolgens in Delden waar Bas Klees ons verraste met waarlijk professioneel pianospel. 
’s Avonds de traditionele barbecue en een fraai kampvuur waar met name Carel een 
voorzangersrol vervulde. Eieren met spek waren in grote hoeveelheden op 
zondagochtend de voorbereiding voor een wandeling naar een midgetgolfbaan waarna 
het cholesterol van de vorige avond werd afgedekt met enige pannenkoeken. Helaas 
kwam het niet van het klootschieten, althans in het openbaar, maar het was weer een 
gezellig weekend. 

Op 21 september dus het NDF-project. In totaal waren er 278 kaarten verkocht 
(waarvan 3 via Singer) maar omdat wij veel oude bekenden zoals medewerkers van 
Nieuwenoord en chauffeurs van de Gooise Karavaan hadden uitgenodigd was de zaal 
behoorlijk gevuld. Nadat Carel het openingswoord had gesproken, trad het Nederlands 
Dans Theater II drie maal 20 minuten op. Velen moesten even wennen aan de moderne 
muziek, kostuums en choreografie, maar kregen al snel bewondering voor de perfectie 
lichaamsbeheersing van de dansers en danseressen. In de Vrije Heere vond nog een 
uiterst prettige na-borrel plaats. De netto-opbrengst blijkt (echter pas op 5 februari 
1992!) ƒ 13.351,00 te bedragen. Eén kleine dissonant: door wat 
communicatiestoornissen binnen de PR commissie was er heel weinig publiciteit 
gegeven aan dit fraaie project (Bijlage:folder NDT II en memo met conclusies)). En zo 
zijn er altijd weer leermomenten. 
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In de loop van dit jaar werden ondertussen wel veel clubs bezocht, deels in september 
om opportunistische motieven,  maar ook door het jaar heen. Tevens werden we wat 
actiever in het bezoeken van charterende clubs zoals Arnhem en Werst Friesland. Buiten 
clubverband deelden leden  met elkaar Les Miserables in Theater Carré en organiseerde 
Anneke van Joolen vooral voor de dames een bloemschik Kiwanis Club cursus. 

De laatste vergadering van dit verslagjaar viel nu niet eens in september maar op 2 
oktober. Er wordt nog wat na beschouwd over het NDT-project maar we horen tevens 
dat Collin weer moet verhuizen naar de States en ons dus gaat verlaten. Bert, voorzitter 
ad interim, bedankt hem voor zijn enorme inzet voor het laatste project en wenst hem 
veel geluk in zijn nieuwe levensfase. Herman Ligteringe komt als aspirant op 
bezoek.(Bijlage: jaarverslag 1990/1991, NB zit in stukken 1991/1992). De opbrengst 
van de verkoop van de wenskaarten blijkt al tot ƒ 17.280,00 te zijn gestegen. Het 
financieel jaarverslag van de club toont een overschot van ƒ 1.010,00. 
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1991 - 1992 

Ook dit jaar ving aan met de Ladies Night, op 15 oktober, te houden in achtereenvolgens 
het historische Stadhuis in Naarden, een wandeling naar Bastion Oranje en een borrel en 
barbecue in de kanonkelders van dit Bastion. Harry Helwegen wordt als lid 
geïnstalleerd.  

Op 6 november komt Paul van Erp als aspirant op bezoek en presenteert Alex weer 
nieuwe ontwerpen voor de wenskaarten. Een discussie of we ook kerstkaarten moeten 
gaan uitbrengen leidt niet tot duidelijke uitkomsten. Half december blijkt dat er nog 
geen …… aan de voorbereiding van de Gooise Karavaan is gedaan, behalve dat het 
bestuur overweegt om baseball-Caps aan te schaffen. De notulist constateert dat hij het 
verband tussen een en ander niet snapt.  

Op 8 januari is de Nieuwjaarsbijeenkomst bij Alex en Jolanda Schaap, weer in black 
tie en feestelijk waarbij Paul als lid wordt geïnstalleerd.  

De volgende vergadering kwam het nieuwe kalenderjaar weer op stoom. Jos en Dirk 
schonken aan De Hoeve (een instelling die met mensen met een verstandelijke 
beperking artistieke werken maken) een bedrag van ƒ 1.000,00 en een litho van “hun” 
kerstkaart. De Gooise Karavaan- commissie blijkt ook hard aan de gang te zijn: datum 
van de derde editie wordt 28 maart, de PR- en Fundraisingcommissies worden aan het 
werk gezet en er wordt gedelibereerd over vlaggetjes in plaats van spandoeken en over 
het afsluiten van een inzittendenverzekering. De kosten van de Gooise Karavaan worden 
begroot op ƒ 4.500,00 waarvoor een paar sponsors worden gezocht die ieder jaar een 
paar honderd gulden willen sponsoren, en ja hoor, weer wordt er over de 
ballotageprocedure gesteggeld. Het zich aan de vaststaande regels houden blijkt na vijf 
jaar toch moeilijk. Hoe vaak zou zich deze discussie nog voor doen? Met Kiwanis Club 
Baarn-Eemland wil het nog steeds niet vlotten: wel zijn er inmiddels 16 leden maar het 
realiseren van een haalbaar charterproject blijkt nog een brug te ver. Jos stelt voor een 
fotoboek met de geschiedschrijving van onze club te maken. 

Op 5 februari verwelkomt Carel twee oud-leden: George Muijsson en Peter Groenendijk. 
Carel verzoekt ieder zich (ditmaal?) netjes te gedragen zodat beide gasten zich aan het 
eind van de vergadering zullen afvragen waarom ze eigenlijk zijn weggegaan. Na een 
half jaar blijkt de netto opbrengst van het NDT-project ƒ 13.541,00 te bedragen. De 
toezegging van drie maal ƒ 6.000,00 aan de drie instellingen (Julianaoord, Stichtse Hof en 
De Viersprong), is dus te optimistisch geweest maar het tekort wordt gedekt door de nu 
binnenstromende inkomsten uit de verkoop van de wenskaarten (die nu ineens tot 
“kunstkaarten” zijn omgedoopt). De volgende vergadering deelt de penningmeester Aart 
mee dat aan de instellingen niet 3 maal ƒ 6.000,00, maar 2 maal dat bedrag en éénmaal 
ƒ 3.000,00 (voor De Viersprong) was toegezegd. 
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Voor de Gooise Karavaan dreigt de fundraisingcommissie niet genoeg sponsors te 
vinden maar de PR lijkt wel voor elkaar te komen. Tenslotte blijkt dat er weer een datum 
voor een nieuw gezinsweekend gepland te zijn. Op 28 maart rijdt de Gooise Karavaan 
voor de derde maal uit, weer vanaf de Witte Bergen. Wel was er enige schade aan een 
vrachtwagen maar die werd dezelfde dag nog gerepareerd. Het betreffende bedrijf wilde 
geen vergoeding voor de schade maar het leermoment was wel dat dit soort dingen 
tevoren geregeld moet worden. Nadien kwam de club bij ten huize van Carel en Anneke 
waar Jos van de Veer nog een one-man Show opvoerde. De sponsoring voor deze editie 
van de Gooise Karavaan bleek toch nog ƒ 4.450,00 te hebben opgebracht en de 
dankadvertentie voor de sponsors en de deelnemende bedrijven werd door de Gooi- en 
Eembode gratis geplaatst. Op de parkeerplaats van de Gloeiende Gerrit is een prachtige 
groepsfoto gemaakt (Bijlage: die foto?????) 

Kiwanis Club Nedersticht ging op 25 maart in formatie. De stemming is daar nu 
opperbest en de problemen die er waren zijn door het vertrek van enkelen en de 
aankomst van enkele nieuwe leden volledig van de baan. Samen met Kiwanis Club 
Nedersticht zal op 13 juni een bottertocht worden gehouden waarvoor twee boten ter 
beschikking zijn gesteld. 

Tenslotte maken de notulen van 1 april melding van een Sint Juttemis-commissie die zes 
stereotorens aanschafte van ƒ 710,00 per stuk bestemd voor Juliana-oord. Gelukkig won 
Ajax met 3-2 hetgeen een rondje aangeboden door Ajax-adept Marcel opleverde, maar 
één borrel was te weinig, dus Paul biedt er ook nog een aan vanwege zijn 40-ste 
verjaardag. 

Op 30 april weer Koninginnemarkt. Tevoren was weer veel oud spul bij Carel 
opgeslagen. Ook kregen we van een sponsor de beschikking over een pallet Aziatisch 
aardewerk, zodat we bij elkaar drie kramen hadden te bemannen. De opbrengst bedroeg 
ƒ 2.600,00. 

Op 16 mei wordt het lustrum gevierd op Landgoed Den Treek bij Leusden. De dames 
verzorgden een prachtig cadeau???????????    .Truus ten Kroode hield een sprankelende 
toespraak en zorgde daardoor voor het fundament van de commissie Truus die voortaan 
voor de geschiedschrijving van de club zou gaan zorgen. Het eerste resultaat daarvan 
waren 4 fotoboeken met bijschriften waar Franklin en René zich mee bezig hielden. Riet 
van de Veer zorgde voor een oplossing voor de vele vaantjes die de club in de loop der 
tijden had verzameld: ze werden gehecht aan een lang lint dat tijdens de vergaderingen 
in de Vrije Heere kon worden opgehangen. 

Kiwanis Club Baarn-Eemland is ter ziele gegaan. Als oorzaak kan worden vermeld een te 
ambitieus charterproject ten behoeve van de muziekschool in Baarn, dat maar niet van 
de grond kwam. 

Voorts worden plannen gesmeed om weer een gezinsweekend te houden in een Nivon-
huis in Wijk aan Zee. Bastiaan van Binsbergen zegde zijn lidmaatschap op vanwege 
verhuizing naar Zwitserland. Hij krijgt veel lof toegezwaaid voor de enorme inzet die hij 
ten behoeve van de club tentoon spreidde. 
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Verder wordt een commissie in het leven geroepen die zich zal bezig houden met 
protocollaire gebeuren van de club zoals het ophangen van de vaantjes, de zorg voor het 
vaandel, wel of geen smoking en de club-relikwieën. In de praktijk zou dit de commissie 
Truus worden en René en Franklin worden ter plekke door Carel geïnstalleerd als leden 
van deze in stilte werkende commissie. 

Op 3 juni voerde het bedrijfsbezoek naar de onderhoudsdienst 
van de KLM op Schiphol, helaas vanwege veiligheidsmaatregelen 
maar voor een beperkt gezelschap van 20 man en dus zonder de 
dames. Bezocht werden onder meer de grote hangar op Schiphol-
Oost waar de enorme Jumbo’s voor onderhoud zo ongeveer 
geheel gestript en weer in elkaar gezet werden. Vier heren van 

KLM leidden ons daar rond en vertelden uitgebreid en enthousiast over het wat en 
waarom. Ook zij bleken het enorm naar hun zin te hebben, Het perfect verzorgde en 
smakende diner vond ook plaats op Schiphol-Oost. Enige domper bleek te zijn de file ’s-
nachts om 24 uur!  

Ook het botteren met Kiwanis Club Nedersticht was uitermate geslaagd ondanks een 
groot gebrek aan wind. Maar dat werd, zo nodig, goedgemaakt door de voortreffelijke 
catering verzorgd door Piet-Hein en Aart. Piet-Hein deelde mee dat hij zijn kluivertje 
niet in de hand had waarna een discours ontstond die ook uit de hand liep op een 
zodanige wijze dat die het om redenen van moraal en fatsoen niet verder werd 
genotuleerd.  

Verder vonden begin juni de overhandiging van de cheques aan Juliana-oord en de 
Viersprong plaats. Aan die op Juliana-oord werd ook door de krant aandacht 
geschonken, aan die op De Viersprong niet, zulks in verband met de daar verblijvende 
patiënten. De Viersprong, leerden we een vergadering later, is een beschermde 
woonvorm voor ca 25 personen met een psychiatrische achtergrond die daardoor (nog) 
niet zelfstandig kunnen wonen. De voorzitter van De Viersprong vertelde dat hij het 
liefst zo weinig mogelijk publiciteit heeft omdat het niet de bedoeling is dat zulke 
instellingen het stigma krijgen van “daar wonen weer van die gekken”.  Verder bleek ons 
vaandel zoek te zijn… De rol-call ter ere van aspiranten Ron Palse en Malte de Moll geeft 
een boeiend beeld van Aart Klompe: opgegroeid in de boerenklei klom hij op tot 
registeraccountant, zakte toen af tot visboer en is nu weer opgeklommen tot 
“groenteboer”. 

Op de vergadering van 1 juli was Franklin afwezig en René was, oh schande, vergeten de 
linten met de vaantjes op te hangen. Er werden verkoopmappen met wens- alias 
kunstkaarten uitgedeeld met het verzoek aan ieder om die kaarten in grote getale te 
gaan verkopen, eventueel ook nog met door de koper gewenste eigen teksten. Pieter 
Kouwenberg geeft te kennen dat de culinaire commissie weer moet worden 
gereactiveerd en dat we toch moeten kijken of we voor De Viersprong in de toekomst 
nog iets kunnen betekenen. Tenslotte wordt op deze gezellige en ook rumoerige avond 
Malte de Moll als lid geïnstalleerd en vindt gast (en mogelijk aspirant) Ron Palse van 
Kiwanis Club Utecht dat Kiwanis Club Laren een vitale en levendige club is hetgeen voor 
ons niets nieuws was maar wel aardig om te horen. 
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Op 29 augustus werd het gezinsweekend gehouden in Wijk aan Zee. (Begin in Haarlem?) 
De programma onderdelen waren de zelfde als de laatste jaren ?????????????????? Helaas 
kwam de regen drie uur te vroeg. 

Ron Polse, oorspronkelijk lid van Kiwanis Club Utrecht maar wonend in Huizen en 
voornemens meer te doen aan projecten in deze omgeving werd op 1 september als 23e 
lid geïnstalleerd. Bastiaan van Binsbergen was weer even terug van weggeweest. Aart 
gaf aan tegenwoordig heel veel doperwtjes te hebben en beveelt alle echtgenotes aan 
voortaan Jonker Fris te kopen ofwel: de dames moeten de groe(n)ten van Aart hebben. 

Op 16 september treedt Carel de laatste keer op als voorzitter, helaas zonder vaandel 
want dat is nog steeds zoek. In de kas van Stichting Fundraising blijkt ƒ 18.000,00 te 
zitten waar nog ƒ 6.000,00 van af gaat voor de Stichtse Hof die eindelijk heeft opgegeven 
wat ze met het geld gaan doen. Het financieel verslag van Aart leert, soms tot veler 
verbazing dat: 

• verliezen records blijken te zijn om aandeelhouders gerust te stellen 
• we een verlies hebben geleden 
• maar we toch meer hebben dan we zien 
• dat genieten geld kost 
• evenals het omgaan met dames 
• we ook goede leden hebben die vooruit betalen 
• en we geen dubieuze debiteuren hebben.  

Ondanks deze duidelijke constateringen reizen er nog wat vragen, 
zoals die van Alex: “wat zijn negatieve uitgaven?” Aart: 
”inkomsten!”, enkelen: “We geven best veel uit” Aart heeft het 
vervolgens over matching en hoogtepunten die hij met pijplijnen in 
5 jaren omhoog krijgt en naar de volgende penningmeester 
doorschuift. Omdat dit volstrekt heldere taal is gaat de club 

akkoord met het financieel verslag. LG Simon van Houwelingen, die die avond bij ons op 
bezoek was constateert dat Kiwanis Club Laren een soms wat sarcastische wijze van 
vergaderen heeft maar een heel goede club is. Voorts zei hij nog nooit een financieel 
verslag zo te hebben horen verdedigen als Aart dat deed waarop Aart aanbood dat als 
freelancer meer te willen doen.  Er worden ook wat ideeën geopperd waaronder met 
medewerking van B&W organiseren van een regionale kunstmarkt en op Crailo iets 
doen voor de 500 aldaar opgenomen vluchtelingen. LG-elect Ab Schuitevoerder, die 
avond ook te gast, merkt op dat Kiwanis Club Laren een goede maar geen gemakkelijke 
club is. Dat weten we dus! Tenslotte dankt Jan Carel voor twee jaar voorzitterschap 
waarna Carel verhaalt over weemoed en plezier in het besturen en over ont- en 
inspanning. Hij heeft dus pijn in het hart en zal trachten de vergadering lang te houden. 
Dat lukte.  

Het jaarverslag vermeldde dat het bestuur van de Stichting Fundraising bestond uit 
Arnoldo van Lamsweerde als voorzitter, Rutger Kuipers als penningmeester en Bert 
Klees als secretaris.
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1992 - 1993 

Traditiegetrouw begint het nieuwe verslagjaar met de Ladies Night, ditmaal gehouden 
op 7 oktober. We kwamen bijeen bij een rondvaartboot aan de Stadhouderskade in 
Amsterdam. Tijdens de rondvaart genoten we van de borrel en het Italiaans diner. De 
spijs was niet al te denderend maar de wijn maakte veel goed. Het was nog maar de 
vraag of een en ander doorgang zou vinden want de zondag er voor vond de Bijlmer-
ramp plaats, de Boeing 747 van El Al die neerstortte op een flatgebouw. Franklin had 
nog gezien dat het toestel boven het Gooimeer een van de motoren verloor. In totaal 
verloren 43 mensen het leven. 

De eerste vergadering dankte voorzitter Bert nog eens Carel als absoluut vorst die 
meteen als blijk van grote dankbaarheid dat zijn taak er nu na twee jaar echt op zat door 
aan ieder een koffertje uit te reiken. Ook worden er medailles uitgereikt voor het 
grootste aantal niet-bijgewoonde vergaderingen: Dirk kreeg de derde prijs, Pieter de 
tweede maar wie de eerste kreeg werd niet genotuleerd. Wel dat Pieter de volgende 
keer voor de eerste prijs wil opgaan. Voorts wordt het idee geopperd iets te doen voor 
de vele vluchtelingen uit met name het door oorlog verscheurde Bosnië die de 
voormalige legerbasis Crailo binnen stroomden. Tenslotte complimenteerde Co de 
voorzitter om het zooitje ongeregeld zo in de hand te houden. Ook is de overhandiging 
van de cheque aan de Stichtse Hof gepland (op 4 december) en wordt Herman Ligteringe 
als lid geïnstalleerd. 

Iets doen voor TOC (tijdelijk opvang centrum) Crailo kreeg handen en voeten. Er werd 
een spreker van het Rode Kruis uitgenodigd die vertelde over de vijf  opvangcentra die 
Nederland inmiddels kende, waaronder Crailo waar circa 500 ontheemden kwamen, 
voornamelijk uit Noord Bosnië, 80% islamiet, 10% katholiek en 10% Grieks -katholiek. 
Ze verzorgen onderling onderwijs, en de ouderen helpen het GNR om verveling te 
voorkomen, maar er is grote behoefte om meer eenvoudig werk en aan 100 (legale) 
fietsen. De club gaat bekijken wat we voor hen kunnen doen. Al de volgende vergadering 

bleek dat we, door middel van een advertentie in 
wat plaatselijke bladen binnen een week 50 fietsen 
hadden weten te verkrijgen. Die moesten soms wel 
worden opgeknapt en later onderhouden waarvoor 
we met ƒ 500,00 bijdroegen aan het inrichten van 
een werkplaats. Omdat ook Kiwanis Club Naarden 
zich met fietsen voor Crailo bezig hield was 
coördinatie nodig. 

Maar er kwam meer: het plan was op 23 december een 4-gangen lunch/diner te gaan 
verzorgen voor alle 500 vluchtelingen, met muziek, amusement en iets voor de 
kinderen. Geraamde kosten circa ƒ 10.000,00 waarvan Crailo ƒ 2.500,00 zou bijdragen. 
Een eigen keukendienst onder leiding van Piet-Hein en de rest uitserveren. Maar er 
blijken velen die dag (nog) niet te kunnen hetgeen heftige discussies veroorzaakt. Toch 
wordt het project met enthousiasme aangenomen, in de hoop dat velen van onze dames 
ons komen versterken. Twee weken later blijkt dat het aantal ter verzorgen maaltijden 
groeit naar bijna 600, en wordt er een speciale commissie opgetuigd. 
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De leiding op Crailo wordt steeds enthousiaster van ons project en het blijkt dat 
Defensie alle kosten van de maaltijden en Crailo alle kosten voor de niet op Crailo 
aanwezige materialen voor haar rekening wil nemen. Met andere woorden: wij worden 
alleen verantwoordelijk voor het entertainment, het voorgerecht (witvis en zalm), de 
soep, het hoofdgerecht en het dessert  (ijs met door Crailo te verzorgen fruit) en de 
“mise en place” ofwel: het op z’n plaats mikken. Om 600 man te bedienen zijn wel 40 
man nodig! De kosten voor onze club worden nader geschat op ƒ 5.000,00 en er wordt 
over sponsors nagedacht. Die sponsors bleken in grote getale bereid wat te doen, zowel 
in natura (Indra Hocras met appelsap en slivovitch,  Blokker met 40 beertjes voor de 
kinderen, VAN met heel veel ijs, van der Valk met 60 flessen rode wijn en nog vele 
anderen) als in geld door heel veel bedrijven en banken. 

Menu’s werden in het Bosnisch opgemaakt, entertainment geregeld waarbij de meeste 
artiesten belangeloos zouden optreden en als kleding voor de bediening voorgeschreven 
donkere broek of rok, wit hemd of blouse en witte sloof. Tolken werden geregeld. 
Aankondigingen in het Bosnisch op het terrein. 

Die 23e december mag als een van onze mooiste projecten worden gerangschikt. ’s-
Morgens om 07:00 uur moesten sommigen van ons al aantreden: lange tafels klaarzetten 
en feestelijk dekken met wit en rood tafellaken en kaarsen. Stoelen sjouwen, versiering 
aanbrengen. De tweede groep kwam om 10:00 uur. Voorbereidingen in de keuken. Even 
wennen was het idee dat Kerstmis voor het overgrote deel van de vluchtelingen 
Kerstmis niets zei: ze waren immers moslim. En dus werd het een feest in het kader van 
vrede.  Om 12:30 uur de ontvangst. Voor ieder was er, gezien “de licht ontvlambare 
situatie, één enkel glaasje slivovitch bij de ontvangst en ook maar één glas wijn bij het 
diner. En daar kwamen de eersten: schuchter, verbaasd, de doorstane ontberingen op 
hun gezicht. Jonge vrouwen die talloze malen waren verkracht, een ouder echtpaar in 
hun zondagse kleren, maar dat was ook het enige dat dit professoren echtpaar nog had. 
Moeders die hun kind in de gehaktmolen had zien worden geworpen. Eén en al doffe 
ellende en berusting. Maar gaandeweg kwam er wat rust aan de tafels, begonnen 
gesprekken, ook met ons, meestal door middel van een tolk. Het voorgerecht, witvis en 
zalm, werd niet altijd gewaardeerd, want dat kenden ze niet. Onder leiding van de Piet 
Hein deden de keukenbrigade en opdieners in een razend tempo hun best. Dankzij ook 
wat trolley liep alles ook letterlijk op rolletjes. De volgende gangen gingen er wel in als 
koek. En tussendoor artiesten, van Thijs van Leer met zijn fluitspel, tot clowns en 
dansgezelschap. 
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De stemming kwam er in en wij maar aanpoten. Het ging fantastisch. Op een gegeven 
moment kwam een Bosnische jonge vrouw die kennelijk ook een beetje de leiding had 
naar ons toe en vroeg of zij ook wat mochten doen. Ja, natuurlijk. Ze beklom het podium 
en sprak de zaal kort toe. De zaal ging staan en begon ons toe te zingen. Je verstond er 
niets van maar we werden er koud van en stonden met z’n allen te janken. Zo mooi, zo 
intens. En toen volgden er ook nog wat Bosniërs die op het podium gingen zingen. 
Prachtig. Om 18:30 uur was het laatste programmaonderdeel ten einde en begon het 
opruimen en het afkicken. Wat een prachtig project. Ook de PR-commissie had voor veel 
aandacht gezorgd en een grote dankadvertentie aan alle bedrijven die ons hadden 
geholpen deed de rest. Wat een fantastisch project, wat een teamgeest, ook met de staf 
van Crailo. 

Op 6 januari 1993 werd de nieuwjaarsbijeenkomst in black tie en feestelijk gehouden in 
de Stal van café-restaurant De Lage Vuursche. Het was goed verzorgd, en gezellig, mede 
door de traditioneel stevige hoeveelheid drank. 

Op 20 januari was Johan Brugman, chef hofmeester op Crailo te gast. Natuurlijk werd 
nog op het grote project teruggekomen. Johan zei onder meer dat vooral de bediening 
voor hem een nieuwe wereld opende. De eetgewoonten van de Bosniërs bleef hem nog 
steeds verbazen: soms was er veel te weinig, soms veel te veel: “het is iedere dag weer 
een toneelstuk, het blijft vreemd volk”. Ondertussen werden Pieter en zijn Karin (alias: 
de Prinses) ouders van een tweeling met de fraaie namen Nikita en Solange. Volgens 
Pieter waren de borelingen zeer ingenomen met deze namen. De club Nedersticht was 
op 9 januari in organisatie gegaan en wij moesten dus als sponsorclub gaan nadenken 
over het cadeau. Dat is niet zo erg moeilijk want een sponsorclub geeft altijd het vaandel, 
maar daarnaast nog wat anders. Voorts blijkt Alex nog met 6.000 wenskaarten, oh nee: 
kunstkaarten te zitten maar blijkt er ook al voor weer ƒ 5.100,00 verkocht te zijn, 
overigens nog niet allemaal geïnd.  

De volgende Gooise Karavaan staat ook al weer op de rit. Er is nog wel ƒ 4.250,00 nodig, 
dus of de sponsorcommissie maar weer even aan de gang wil gaan. Naar aanleiding 
daarvan moet René weer eens uitleggen hoe de verhouding clubkas en Stichting 
Fundraising in elkaar zit. Die uitleg zal blijken om de twee jaar herhaald te moeten 
worden. Of dat komt door de leeftijd van de leden is niet geheel duidelijk. Besloten 
wordt wel een behoorlijke reserve in de kas van Fundraising te houden. De buffer is op 
dat moment ƒ 10.000,00.Marcel ten Kroode, met een enorme vliegangst, haalt de 
Telegraaf met een interview over deze angst. 

Op 13 maart was alweer de vierde editie van de Gooise Karavaan. 46 
vrachtwagens, aangevoerd door de rode brandweerauto van de Heer 
Koot, gevulde koeken van Spelthuis en helaas nog maar ƒ 1.250,00 aan 
sponsors.  Het instappen ging wat minder maar de tocht zelf ging 

gesmeerd maar gaf toch ook aanleiding tot wat aandachtpunten. Tijdens het eten van de 
pannenkoeken in de Gloeiende Gerrit waren er twee sprekers, dat bleek toch wel wat 
veel omdat de aandacht en daarmee het geluidsniveau bij de bewoners van 
Nieuwenoord nauwelijks te overstemmen waren.  



  

Deel 8: 1992 - 1993  pagina 16 

Zo waren er best wat reacties uit het publiek over milieuverontreiniging. Voorts bleek 
dat uitgebreide informatie naar de pers niet resulteerde in een even zo grote 
belangstelling. Vooral die informatie over wat, voor wie en waarom zou dan mogelijk 
negatieve reacties kunnen verminderen. Maar onverwacht kregen we heel veel positieve 
publiciteit uit een onverwachte hoek. De stoet reed onder meer over de Brinklaan in 
Bussum. Tegenover het pleintje naast de Sint Vituskerk ligt de vrijstaande villa 
Wilhelmina. Daar woonde Arie Gouka, wethouder in Bussum. Natuurlijk werd er wel 
eens getoeterd naar omstanders op straat die de stoet toewuifden, maar dat getoeter 
schoot in Arie’s verkeerde keelgat en uitte dat onder meer in de krant. 

Die krant was toen ineens wel geïnteresseerd in het onderwerp, 
vroeg naar wat, voor wie en waarom en dat gaf weer veel juist 
positieve ingezonden stukken. Zelfs de landelijke pers en een Tv-
programma (van Jack Spijkerman) gaf er aandacht aan en nam het op 

voor de Gooise Karavaan. Alle latere edities van de Gooise Karavaan die de Brinklaan 
aandeden gaven later een toeterconcert bij de villa Wilhelmina, ook toen Arie al lang 
verhuisd was. Ook nu weer was oud lid George Muijsson weer eens te gast. Hij kon het 
toch niet laten.  

28 april het bedrijfsbezoek naar de meubelfabriek van Gerrit Roskam van de club 
Nedersticht gevolgd door een borrel en een buffet. De notulen maken gewag van een 
geweldige verzorging. Op 30 april weer de Koninginnemarkt, dit maal met ook veel 
betere spullen en twee pallets oosters aardewerk die in de voorafgaande weken bij Carel 
konden worden ingeleverd. De avond ervoor waren alle goederen bij Carel thuis geprijsd 
en dat gaf weer veel plezier. De dag zelf moest de stand al om 7:00 uur worden 
opgebouwd. De opbrengst bleek rond de ƒ 2.500,00 te bedragen. Oh ja, Melissa zorgde 
voor de koffie en die was zeer welkom! 

Ondertussen was er bij enkelen wat kritiek te beluisteren over het functioneren van het 
bestuur van onze club, met name over het tekort aan communicatie met de club. Het 
bestuur liet in een afzonderlijke notitie (bijlage: notitie) weten zich dit ongenoegen te 
kunnen voorstellen maar dat niet tot bedoeling te hebben gehad. Ook constateert het 
bestuur dat communicatie wel wederzijds hoort te zijn en stelt wat praktische 
verbeteringen voor.  

Er doen zich vragen voor wat voor een projecten we gaan initiëren en of we niet aan wat 
zwaardere projecten toe zijn, zwaar op het gebied van organisatorisch en financiën. Op 
gezelligheidsterrein is dat geen probleem: plannen voor botteren op 12 mei, en een 
gezinsweekend op 4 en 5 september. Voorts vernamen Bert en Arnoldo die de jaarlijkse 
conventie in Maastricht bijwoonden dat er inmiddels 93 Nederlandse Kiwanis clubs 
waren waarvan 63 gecharterd met een totaal van 1927 leden.  

Onze club moest weer een lid gaan missen: Ron gaf te kennen zich in Zwitserland te gaan 
vestigen. Maar Bastiaan van Binsbergen is weer terug van weg geweest. Als nieuw 
project heeft Paul geopperd een project ten behoeve van Nieuwenoord te organiseren en 
wel om met zogenaamde boskarren bespannen met Friese Paarden een rit te gaan 
maken met de wat betere bewoners van Nieuwenoord. Dat project wordt met vreugde 
omarmd. 
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Ook wordt besloten het kunstkaartenproject te continueren met wat nieuw kaarten. Op 
de vergadering van 2 juni komen, naast dat Boskarrenproject, nog twee nieuwe 
projecten naar voren: iets nieuws met betrekking tot de vluchtelingen in Crailo en een 
Larens Schilders dorp Project. Er wordt een voorbereidingscommissie voor dat laatste 
project aan het werk gezet. Aart vertrekt ook al naar het buitenland en zegt dus ook zijn 
lidmaatschap op. De Boskarrenrit is gepland op 18 september, Nieuwenoord staat te 
popelen en de voor de kosten wordt  ƒ 1.200,00 begroot, inclusief wat catering en 
regenpakken. 

Op 12 juni 1993 charterde Kiwanis Club Nedersticht. De plechtigheden begonnen in de 
Burgerzaal van het voormalige Stadhuis van IJsselsein met vele sprekers die met humor 
doorspekt hun toespraken in razendsnel tempo de revue deden passeren. En natuurlijk 
de overhandiging van vaandel, de bel en het Charter. Velen van onze club gaven acte de 
présence. Daarna was er een stijlvolle avond met diner waar, gezien de kosten van 
ƒ 125,00 per persoon, wat minder leden van ons aanwezig waren. Ook zij hanteerden 
een loterij  die evenals bij ons, op het laatst nog wat klamme handen veroorzaakten. Het 
charterproject was een bus voor het Rode Kruis met rolstoellift en -rails, die twee weken 
later zou worden overhandigd. Gevolg van dit charter was dat we waarschijnlijk Piet-
Hein, die nu zowat werkeloos was, weer vaak op de club zouden zien. En ja hoor, de 
voordracht van dames in onze club bracht weer veel tongen in beroering, maar 
voorlopig zou alles bij hetzelfde blijven….. 

17 juli voert toch maar één botter met een aantal leden van ons en Nedersticht de haven 
van Monnikendam uit om een paar uur later, ondanks de stevige wind, gelukkig weer 
ongeschonden terug te keren. 

Op 4 en 5 september vindt weer een gezinsweekend plaats, dit maal in Hotel-Restaurant 
de Vrijenberg in Loenen op de Veluwe. De koffie werd genoten in het restaurant van de 
Apenheul waar velen zich geheel thuis voelden. ‘s Avonds verzorgde nu eens het hotel en 
niet wij een barbecue. Daarna kon men zich terugtrekken in de disco waar menige dame 
met Alex heeft gehoused. 

Op zondag wordt de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij 
aangedaan, voor een rit naar Beekbergen waar die dag een groot 
stoomevenement plaatsvindt, De terugtocht per trein wordt 
afgesloten met een pannenkoekenmaaltijd. Een geslaagd weekend 
waaraan helaas maar weinigen mee deden. 
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Ook het Boskarrenproject op 11 september was een succes. Met stralend weer werd om 
9:00 uur verzameld op Nieuwenoord, waar de wat betere bewoners, die zich zelf konden 
vasthouden en rechtop konden zitten zonder al te veel begeleiding instegen om om 
10:50 uur te beginnen. De 10 deelnemende boskarren bleken stevige 4-wielige koetsen 
te zijn, vaak prachtig opgetuigd evenals de één of twee fraaie Friese stamboekpaarden er 
voor, voor 4 tot 6 bewoners van Nieuwenoord en één of twee begeleiders van ons en 
Nieuwenoord per kar. De tocht voerde door de bossen van de Vuursche naar de tuin van 
Piet-Hein en Ellen waar een fantastische lunch klaar stond, ook voor de paarden. Helaas 
begon het op de terugtocht te regenen maar dat werd goed gemaakt door veel en luid 
gezang waar de vogels in het bos geheel van onder de indruk waren. Dat waren de leden 
van de vereniging Het Friese Paard trouwens ook en zij stelden voor hier een jaarlijkse 
traditie van te maken. Het Baarns Nieuwsblad weidde er een artikel aan. 

Ook werd een 8-tal kooksessies aangekondigd waar in de wijnopslag van Piet-Hein rond 
een enorm fornuis onder leiding van een kok van Fagel spijzen zouden worden bereid, 
en daarna, met bijbehorende wijnen zouden worden soldaat gemaakt. De eerste sessie is 
al op 4 oktober gepland. En de jaarverslagen worden gepresenteerd. Het financieel 
jaarverslag van de Kiwanis Club Laren laat een overschot zien van ƒ 2.379,06 waardoor 
het eigen vermogen van de club tot ƒ 4.687,06 is gestegen inclusief ƒ 250,00 uit de 
Casimir-pot. Weer even in de herinnering: de Casimir-pot wordt gevuld met 
opbrengsten die de redenaars binnen onze club weten realiseren ???????? 
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1993 - 1994 

De Ladies Night vond plaats in Utrecht, in een klein Werftheatertje aan de Oude Gracht 
in Utrecht. Daar genoten we van een one-man show over pygmeeën en een eenvoudig 
doch voedzaam buffet. Kleding Black tie en feestelijk. De eerste vergadering van het 
nieuwe bestuur werden drie beleidspunten gepresenteerd: een actief beleid naar de 
commissies, de wens de bestaande vier projecten te handhaven (Gooise Karavaan, 
Koninginnemarkt, Crailo, Boswagens) met eventueel nog een uitbreiding met twee 
andere (Singer en Kerstmarkt), en tenslotte het instellen van een sprekerscommissie om 
regelmatig goede sprekers uit te nodigen. Deze beleidspunten worden door de club 
geaccordeerd met maar weinig op- en aanmerkingen. 

Onderzocht worden de mogelijkheid van een Kerstmarkt waartoe contact wordt 
opgenomen met ons oud-lid Marty Luiting,  een project in samenwerking met Singer om 
voor hen voor de verbouwing van het Theater ƒ 100.000,00 op te brengen en iets weer 
samen met Crailo. Besloten wordt in ieder geval met Crailo te beginnen maar ook het 
Singerproject te omarmen. 

De eerste kooksessie bij Piet-Hein heeft plaatsgevonden in een opperbeste stemming. 
Verrassing was dat René, die nog geen ei kon bakken, wel vaardig bleek in het fileren 
van zalm en dat soort, met modelbouw verwante, snijactiviteiten. In de omvang en het 
aantal commissies werd wat gesneden maar vanzelf kwamen er weer wat bij. 
Vermeldenswaard is, vinden de opstellers van de clubgeschiedenis, dat de commissie 
Truus werd opgeheven, maar die ging gewoon ondergronds verder. Noblesse oblige!. 
Het voorstel de culinaire commissie op te heffen werd op voorstel van Carel snel 
ingetrokken want kreeg de taak zich met alles wat eten en drinken betreft bij onze 
activiteiten aan deze commissie uit te besteden. 

Over het Crailo-project werd al meteen overleg gevoerd met de leiding aldaar. Er blijken 
inmiddels 876 personen onderdak te hebben, maar niet alleen meer uit Joegoslavië, 
maar ook uit vele andere landen. Besloten wordt ons weer te concentreren op een hapje, 
een drankje en entertainment op een middag in de buurt van Kerstmis. Ook met het 
Singer is druk overleg gaande: er is een prachtig boekje gedrukt door Singer en dat 
moeten wij mede aan de man brengen om daar zo’n ƒ 6.000,00 aan over te houden. 
Voorts is het de bedoeling kaarten voor het benefiet-feest te slijten voor ƒ 125,00 per 
stuk, en met 20 man op de avond van 5 februari te assisteren. De samenwerking met 
Singer wordt geroemd. Tenslotte wordt geconstateerd dat er nog voor ƒ 1.500,00 aan 
wenskaarten is verkocht.  

Op 17 november is er een avond met de dames in de wijnloods van Piet-Hein waar Paul 
veel over kaas vertelde en omdat zowel die kaas als het verhaal van Paul dorstig maakte 
was er ook voldoende wijn. 
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In de notulen wordt geen enkel woord gewijd aan het Crailo-project dat op 22 december 
plaats vond. Maar uit de voorbereiding blijkt dat er een Kerstman komt, er diverse 
sponsors waren en dat het een avondbijeenkomst werd. Nadien blijkt dat er nog veel 
Becel over was, evenals veel flessen wijn die niet mochten worden genuttigd en er 
eigenlijk meer aandacht had moeten zijn voor de kinderen. In de notulen van 19 januari 
werd geconstateerd dat een en ander toch nog eens moest worden geëvalueerd, ook met 
het personeel van Crailo,  voordat we volgend jaar weer iets vergelijkbaars zouden gaan 
organiseren….. Het was in ieder geval duidelijk dat de sfeer in vergelijking met het 
vorige jaar, anders, minder betrokken was, wellicht doordat het geen homogene groep 
bewoners meer was hetgeen ook het personeel parten speelde.. 

Op 5 januari 1994 vindt de Nieuwjaarsborrel plaats ten huize van Co en Melissa. De 
catering werd door niemand minder verzorgd dan Peter Driehuijs die ook de culinaire-
lessen bij Piet-Hein geeft. Maar alles was weer voortreffelijk verzorgd maar zo 
langzamerhand is dat geen nieuws meer, evenmin het feit dat het ook weer uiterst 
gezellig was.  

Op de eerste vergadering van het nieuwe kalenderjaar kwamen de aspirant-leden 
Gerard Dijker en Wim Dijkgraaf op bezoek. De kaartverkoop voor het Singer blijkt niet 
denderend te lopen, maar de helft van de 800 kaarten is verkocht en wij moeten er in de 
komende twee weken nog 50-80 proberen weg te zetten. Die avond hadden we bezoek 
van de Luitenant-gouverneur die onze club de hemel in prees maar wel fijntjes 
opmerkte dat we nog geen LG hadden geleverd, waarop voorzitter Jan antwoordde dat 
we onze ogen de kost zouden geven. Voorts blijkt de ING de Gooise Karavaan te willen 
sponsoren met ƒ 2.500,00 en het vaandel weer eens zoek te zijn. 

Het Singerfeest op 5 februari is een succes geworden. Wij bemanden 3 stands en 
verleenden, in smoking, assistentie waar het nodig was. Aan Singer konden we een 
cheque van ƒ 2.000,00 aanbieden, ƒ 500,00 minder dan voorzien, maar we moesten voor 
dat laatste bedrag consumptiebonnen laten drukken waar geen sponsor meer voor te 
vinden was. Uit een later ontvangen bedankbriefje van directeur Goedkoop bleek dat 
onze relatie met Singer enorm was verbeterd. 

Op 16 februari debiteert voorzitter Jan twee aforismen die tot nadenken stemmen: 

a) bij een discussie gat het niet om wie gelijk heeft maar om de sfeer waarin inzicht 
groeien kan. 

b) wat iemand uitstraalt is belangrijker dan wat hij vertelt. 

Dat laatste geldt overigens niet voor een voorzitter, aldus Jan. 

Helaas overleed heel plotseling de kunstschilder Han Jansen bij wie we gast waren 
geweest op het bedrijfsbezoek in 1990 en die ook als lid was voorgesteld. Ter sprake 
kwam dat Han voorstander was van een project rond Larense kunstenaars maar dan wel 
onder professionele begeleiding. De vergadering besloot het licht voor zo’n project op 
groen te zetten. En aldus werd er weer een steentje toegevoegd aan het project dat later 
Art Laren, alias Laren Kunstenaarsdorp zou worden. 
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De vijfde Gooise Karavaan loopt als een trein: 51 vrachtwagens hebben zich aangemeld 
en sommige chauffeurs doen voor de vijfde keer mee. Besloten wordt aan de deelnemers 
sweaters met dit jubileum te geven, iets wat nadien een collectors-item zou blijken te 
zijn. De kostenbegroting werd op ƒ 7.500,00 bepaald waarvan ƒ 4.500,00 al door 
sponsors was toegezegd. Opvallend was in de notulen van de afgelopen vergaderingen te 
lezen dat ook in de Vrije Heere de kwaliteit van het eten wel eens te wensen overliet en 
dat de culinaire commissie daar wat aan moest doen. Nu, dat bleek vruchten af te 
werpen! En als kersen op de taart werden op 16 februari Wim Dijkgraaf en Gerard 
Dijker als lid geïnstalleerd. Carel bedankte Piet-Hein voor zijn inzet in de culinaire 
commissie en vooral voor zijn activiteiten bij de kooklessen die een enorm succes 
blijken te zijn, zelfs bij René.  

En op 12 maart was het dan zo ver, de vijfde Gooise Karavaan. 51 vrachtwagens 
verzamelden zich op de Witte Bergen, de avond te voren waren boven de 
toegangswegen naar Laren spandoeken opgehangen, soms met gevaar voor eigen leven. 
De instap-procedure was enorm verbeterd door meerder instappunten te realiseren, 
een weer goed begeleidde tocht, de pannenkoeken op de Gloeiende Gerrit waar enkelen 
van ons Ton van Hooff hadden geholpen met het bakken van ruim 250 pannenkoeken, 
het feestje nadien in “de Bonte Ketel” op Nieuwenoord met de uitreiking van de 
plaquettes voor de chauffeurs en motoragenten die al vijf jaar meededen, en de 
uitreiking van de sweaters aan de deelnemers, en daarna voor ons het Bonte Paard op 
de Brink in Laren. Mooi meegenomen was dat de begroting tot ca ƒ 6.500,00 was 
gedaald. Jan presenteerde de volgende vergadering een impressie van deze happening, 
een literair meesterstuk dat helaas lijkt verloren te zijn gegaan. De volgende vergadering 
waren te gast Co van Brakel die het hoofd was van de politie die de Gooise Karavaan 
begeleidde en Maartje van Nieuwenoord die vanuit die instelling alles had begeleid. Het 
werd een boeiende avond waarin veel goede punten maar ook nog wat verbeterpunten 
werden opgesomd. Dit project moet zeker dóór gaan! 

Ondertussen bleek dat ook het project Laren Kunstenaarsdorp vorm begon te krijgen, en 
dat geldt ook de komende Koninginnemarkt, maar daar wordt duidelijk verwacht dat er 
ook niet-rotzooi wordt ingebracht. 

13 april het bedrijfsbezoek aan Drijfhout Edelmetaalbewerking BV in Amsterdam, een 
bedrijf dat zich onder meer specialiseerde in kronen en andere implantaten zoals voor 
knieën en heupen. Helaas zegden weer veel leden op het allerlaatste moment af ondanks 
het feit dat de datum al maanden vast stond. Een affront voor de commissie maar vooral 
voor de gastheer. Desondanks bleek Drijfhout zeer gecharmeerd te zijn geweest van ons, 
als enthousiast betitelde, bezoek. Ook het animo voor een volgend gezinsweekend blijkt 
te tanen, en dat geeft vragen: moet het wel dóór gaan? Ook de wenskaarten zijn het 
onderwerp van evaluatie. Nieuwe litho’s vergen een behoorlijke investering en nu de 
opbrengst van ƒ 12.000,00 enkele jaren terug is gedaald naar ƒ 1.800,00 mag je even 
nadenken. Op 20 april wordt daar nog over nagedacht.  

Uit de notulen blijkt dat er inmiddels 1.050 vluchtelingen op Crailo bivakkeren, en dat 
Crailo graag met ons ook dat jaar nog wat wil organiseren. Maar: denk aan de kinderen! 
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Kiwanis Club Nedersticht blijkt een fantastisch fundraisingsproject te hebben: een 
bierproject: een doos van 20 flesjes met fraai Belgisch bier van hoge gisting voor ƒ 50,00!  
Dat soort bier blijkt wel 10-15 jaar te kunnen worden bewaard, maar ja: wie doet dat 
nou? We tekenen massaal in maar niet om er een collectors-item van te maken. In de 
tussentijd blijkt de club tot 16 leden te zijn teruggebracht! 

30 april, alweer Koninginnemarkt, te starten om 07:00 uur ’s ochtends, ook nu weer 
twee pallets met aardewerk en zolder-restanten. En ook nu weer veel plezier, 
verwennerijen van Truus (maar de notulen vermelden niet van wat voor aard) en 
bijkomen in het Bonte Paard. Maar de evaluatie wees uit dat we volgend jaar ons toch 
meer op betere waar moeten richten, boeken, aardewerk en cd’s liepen prima, maar veel 
“troep” toch helemaal niet. De vuilcontainer werd nadien dan ook goed gevuld. Ook moet 
de presentatie beter worden verzorgd. Netto opbrengst wat minder dan voorheen: 
ƒ 1.800,00. 

Op 18 mei blijkt dat we goed hebben geluisterd naar de oproep van de LG: Bastiaan van 
Binsbergen wordt voorgedragen als LG. Verder vraagt Malte aandacht voor een project 
met Cliniclowns, en dan gaat het vooral om een financiële bijdrage aan dit sympathieke 
doel. De club gaat er mee akkoord dat dit nader wordt uitgewerkt.  
Tevens gaat de club akkoord met het kopen van 6 nieuwe litho’s voor de wenskaarten 
voor ƒ 3.000,00 maar dat bedrag wordt al meteen gesponsord door een van de leden. 
Voorts leren we wat een negatieve borrel is: Dirk’s auto is in Genua gestolen en biedt 
dus een borrel aan zodra de auto is gevonden of de verzekering haar werk heeft gedaan. 
Tenslotte blijkt dat nu, voor de verandering, de bestuurslinten en de spandoeken voor 
de Gooise Karavaan eens zoek zijn en dat er op 19 juni weer vanuit Hoorn wordt 
gebotterd . De linten worden overigens teruggevonden in een duister hoekje bij Piet-
Hein. Maar waar zijn die spandoeken? En ook het vaandel is nog zoek en het bestuur 
besluit een nieuw exemplaar te bestellen. 

Een project ten behoeve van Cliniclowns wordt verder uitgewerkt. Het 
liefst zouden we dat ook een regionaal karakter geven. De 
fundraisingactiviteiten zouden kunnen worden gekoppeld aan “Laren 
Kunstenaarsdorp”. In dat kader zijn al gesprekken gaande met de gemeente 
(over de plek, vergunningen), de winkeliers (etalages met kunst) en Singer 

(speciale tentoonstelling). Er wordt ook een datum genoemd: rondom Sint Jan 1995. 
Ook een nieuw Crailo project wordt nader uitgewerkt: het idee om, in plaats van het 
december-gebeuren,  circus Renz te laten optreden. Dat kost na enige onderhandeling 
ƒ 10.000,00 maar daar geven ze twee uitvoeringen voor, en wel voor circa 800-1.000 
man per keer. Dat gaan we uitwerken op de informele bijeenkomst op 31 augustus, 
traditioneel bij Carel.  

In plaats van het gezinsweekend vond in mei een kanotocht en een gezellige, 
ongedwongen picknick in de Biesbosch plaats. Er deden 15 mens aan mee, Zelfs Yolanda 
werd in een kano geduwd en Herman viel in het water hetgeen hem de bijnaam “de 
Doper” opleverde. De catering was natuurlijk weer voortreffelijk, onder meer met zalm 
en dille. Volgens Alex was het een gezellige maar ook heel vermoeiende bijeenkomst. 
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Op die vergadering wordt ook het Boskarrenproject besproken: op 17 september weer 
het vertrouwde recept met een lunch en toiletten bij Piet-Hein en een borrel in de Bonte 
Ketel op Nieuwenoord. Er doen maar liefst 19 aanspanningen mee en dat betekent dat er 
76 passagiers waaronder 53 bewoners van Nieuwenoord mee kunnen, verzekerd en 
wel. Het wordt weer een succes mede door dat het KNMI erg meewerkte. 

Ook ander goed nieuws: van de ƒ 10.000,00 die het Circus Renz kost wordt ƒ 5.000,00 
gedragen door de Gemeente Hilversum in het kader van integratie, Crailo zelf sponsort 
ƒ 1.000,00 en Hofman Bedrijfsrecherche ook ƒ 1.000,00. Voor die integratie kunnen 
bijvoorbeeld ook de Trappenberg en Visio worden uitgenodigd (en misschien willen die 
ook wel wat betalen) en voor de rest moeten kaarten worden verkocht. De kooklessen 
bij Piet-Hein lopen perfect, hetgeen Jan doet verzuchten dat ze wel wat elitair zijn, 
hetgeen Piet-Hein beaamt met de opmerking dat dat ook precies de bedoeling is.   

In het jaarverslag over dit verenigingsjaar vallen twee constateringen op: “de 
clubvergaderingen stranden nogal eens in het teken van langdurige discussies, onder 
andere over de nieuwe ledenprocedure en de bestuursverkiezing, waardoor de korte 
vergaderingen soms lange vergaderingen werden en zelden andersom” en “ de 
gemiddelde leeftijd van de clubleden, te weten 47,18 jaar gemeten op 15 december 
1993, dreigt een verontrustende hoogte aan te nemen”. Het zij zo, het was toch weer een 
mooi jaar mede, omdat het financieel verslag een exploitatieoverschot laat zien van 
ƒ 1.267,04 zodat de contributie kan worden gehandhaafd op ƒ 1.250,00 per jaar 
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1994 - 1995 

De Ladies Night vond plaats in het voormalig klooster Mariënhof in Amersfoort waar 
John Sistermans de culinaire scepter zwaait. Begonnen wordt, in black tie, met een 
rondgang door het culinair museum, dan de onvermijdelijke bar en het diner in de 
voormalige kloosterkerk. Natuurlijk vond hier ook weer de bestuurswisseling plaats, 
met overdracht van de hervonden linten. Met de uitbater werden wel wat minpuntjes 
gladgestreken en geheel volgens de traditie liep het drankgebruik (uitsluitend: 
budgettair) weer uit de hand. 

Op 12 oktober werden op Crailo twee uitvoeringen van Circus Renz gegeven die in beide 
uitvoeringen circa 1.400 bezoekers trokken. Die door de gemeente Hilversum gewenste 
integratie was geslaagd: 1.100 bezoekers van Crailo, 500 van de Trappenberg, 120 van 
Nieuwenoord, 75 van Visio en 85 van het Van Arkelinstituut. Ook werden veel kaarten 
verkocht aan particulieren: Yvonne Meyer verkocht er in haar uppie zelfs 125! De 
samenwerking met Crailo, en Kiwanis Club Hilversum-Baarn liep perfect. Piet-Hein 
verzorgde met zijn commissie weer de catering en Peter Pietersen de logistieke 
ondersteuning en het drukwerk. Enig kritiekpuntje: er werden wel heel veel kaarten ter 
beschikking gesteld in plaats van verkocht. Maar er was desondanks goed nieuws: totale 
kosten ƒ 17.500,00 waarvan sponsors en snoepverkoop ƒ 6.650,00 opbracht, Kiwanis 
Club Hilversum Baarn voor ƒ 4.000,00 bijdroeg en onze club, gezien nog wat interne 
sponsors in natura er slechts ƒ 200,00 bij in schoot.  

In Kiwanis International kent men de “He-Man Award” 
ofwel in goed Nederlands: de “Grote Verdiensten 
Onderscheiding”. Die kwam in dit geval vanwege zijn 
enorme inzet voor het Circus Renz- gebeuren, aan 
Malte toe, waarmee hij de eerste He-Man in Europa 
werd. Achteraf bleek er nog een moment van Spaanse 
benauwdheid bij Crailo te zijn geweest omdat er teveel 

kaarten waren en de brandweercommandant bezwaren had. Gelukkig werd de man 
fluks weggeroepen voor een elders uitgebroken (of aangestoken) fikkie, waarna bobo’s 
en politie toestemming gaven nog 80 man de tent in te laten. 
De 33 geïnformeerde kranten en andere media gaven weer eens weinig aandacht aan dit 
toch unieke evenement. Van het gehele evenement werd een videofilm gemaakt waarop 
ook te zien was hoe Carel van Joolen in een lege piste voor bijna lege tribunes dravend 
aan vendelzwaaien deed. De latere evaluatie met Kiwanis Club Hilversum Baarn leerde 
dat het maken van goede afspraken tussen beide clubs, met name op financieel terrein, 
een leerpuntje was maar dat de eindconclusie niet anders kon zijn dat het voor beide 
clubs en voor de medewerkers van Crailo een uitstekend geslaagd project was. 

De eerste vergadering van dit jaar levert een aantal opmerkelijke feiten op: Alex blijkt 
een neuro linguïstisch programmaloper te zijn, Marcel heeft geen controle meer over 
zijn kinderen, Bert blijkt fietspogingencontrolleur te zijn en René schrijft, schrijft en 
schrijft, maar dan had hij maar een vak moeten leren. 
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Het bestuursbeleid leverde een paar saillante punten op zoals: het onderscheid lange- en 
korte vergaderingen werd opgeheven (waarbij de notulist verzuchtte: “ waar heb ik dat 
ooit eerder gelezen?”) en meer bezoeken aan- en samenwerking met zusterclubs. 

Op de T.U in Delft werden tegen betaling van een fles whisky op professionele wijze 
nieuwe ontwerpen voor de wenskaarten gefotografeerd. De litho’s bleken echter meer te 
kosten dan begroot met als resultaat dat een wenskaart met enveloppe in totaal ƒ 0,84 
gaat kosten en de verkoopprijs zo rond de ƒ 2,00 gaat bedragen, gelijk aan de prijs die 
Unicef vraagt. De totale kosten bedroegen ƒ 6.300,00 exclusief de drukkosten die Peter 
Pietersen geheel voor zijn rekening nam. Het nieuwe assortiment valt zeer in de smaak, 
mede door de veelzijdigheid. Kiwanis Club Nedersticht wil graag kaarten in consignatie 
afnemen voor ƒ 1,40 om ze te verkopen voor eveneens ƒ 2,00. 

Er blijven niet alleen aspiranten komen maar ook Kiwanis-bobo’s en gasten van andere 
Kiwanis clubs, met name Hilversum-Baarn, Naarden en Rotterdam, en dan volgt dus de 
onvermijdelijke rol-call die soms opmerkelijke uitspraken oplevert. Zo op 16 november 
waar aspirant Bert Bruggeman die net 4 weken vader is te kennen geeft te proberen 
regelmaat te vinden in het vaderschap waarop Alex verzucht dat dat nooit zal lukken, 
René ook in forten doet en Herman werkt bij de grootste lawaaimaker in Nederland 
(Schiphol). Op 16 november wordt Pieter Vermeer als lid geïnstalleerd en kondigen 
Arnoldo, Gerard en Dirk aan een golftoernooi te gaan organiseren. 

Twee Peters geeft verwarring en omdat Peter P. en Peter V. niet elegant wordt 
beschouwd wordt Peter P. in de notulen, voortaan, althans voorlopig, met 
Petrus aangeduid  

Om de vijf jaar wil KI District Nederland een lustrum project organiseren. Het eerste 
lustrum zal “gevierd” worden met het jodiumproject in samenwerking met Unicef. In 
veel landen, vooral in berggebieden, kan jodiumtekort grote lichamelijke afwijkingen 
veroorzaken, hetgeen kan worden voorkomen als jodium wordt toegediend vóór het 15e 
levensjaar. Het probleem zit in de logistiek van het toedienen in vaak onherbergzame 
streken. De lustrumcommissie Nederland wil ƒ 500.000,00 bijdragen, hetgeen neerkomt 
op ƒ 6.000 per club. Dit project blijkt onze club niet zo aan te spreken maar we vinden 
wel dat we solidair moeten zijn. Het bedrag zit in kas, en eventueel maken we er een 
fundraisingsproject van.  

Op 7 december wordt Bert Bruggeman geïnstalleerd, blijken er al 2.000 wenskaarten te 
zijn verkocht zodat we uit de kosten dreigen te raken, zijn er 2017 Kiwanians in 
Nederland en blijken er voor een Kerstproject op Crailo dankzij de contacten van Co van 
de Bovenkamp zoveel sponsors in natura te zijn (waaronder Calvé, Maxis, Pepsi Cola, 
Westland Kaas, Blokker, Conimex en Ahold in totaal voor een waarde van ƒ 8.000,00) dat 
we wellicht ook de Stichtse Hof blij kunnen maken. Dat Kerstproject hield overigens 
alleen in dat we aan Crailo goederen en levensmiddelen zouden geven hetgeen op 21 
december symbolisch gebeurde. 
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De Nieuwjaarsbijeenkomst vindt op 11 januari 1995 plaats bij Paula en Peter Pietersen, 
wel in black tie maar zonder naaldhakken. Er word weer heel wat afgezoend, soms 
éénmaal, soms tweemaal en zelfs driemaal. Natuurlijk was het weer heel gezellig en erg 
goed verzorgd waarbij de kinders van de gastheer en -vrouw zich bekwame obers 
toonden. 

Julianaoord in Laren vroeg ons om hulp bij het verwerven van drie muziekinstallaties 
ten behoeve van de nieuw in te richten afdeling Aktiviteitenbegeleiding-
/Arbeidstherapie. De club staat daar welwillend tegenover en gaat kijken wat we daar 
aan kunnen doen. Later zal blijken dat drie stereo-installaties ƒ 1.688,00 kosten en de 
club gaat daarmee akkoord. Ze worden op 20 februari aangeboden en de pers wordt 
ingelicht. 

Kiwanis Club Naarden vraagt of wij willen meedoen aan een, wat later blijkt, groot 
Galafeest in het Singer met combo’s, cabaret, roulette en nog veel meer. Kaarten ad 
ƒ 150,00 per stuk. De voorbereiding zou al in gang gezet zijn. Na een stevige discussie 
wordt besloten hier niet aan mee te doen, ook al omdat de financiële gevolgen nog 
volstrekt onduidelijk zijn en, gezien de ervaringen met het Circus-Renz project, 
samenwerking alleen kan met goede afspraken. Deze afwijzing viel bij Kiwanis Club 
Naarden niet goed, zeker omdat de plannen nog helemaal niet in een gevorderd stadium 
zouden zijn en er dus nog heel goede afspraken konden worden gemaakt. De besturen 
van Kiwanis Club Laren en Kiwanis Club Naarden hebben het gebeurde geëvalueerd met 
als resultaat dat Kiwanis Club Naarden te kennen geeft Laren Kunstenaarsdorp niet in 
de wielen te willen rijden maar wel samen met Kiwanis Club Laren volgend jaar wellicht 
een Laren Jazzfestival te willen organiseren. 

En dan wordt op 1 februari het  plan Laren Kunstenaarsdorp (even werd de naam Laren 
SchildersDorp LSD, maar die naam werd later als te beperkt aangemerkt) uitgerold. 
Doel: fondsen te werven voor een goed doel, een groot feest in het Singer, 
kunstvoorstelling van Gooise schilders en kunstenaars uit particulier bezit, een 
kunstenaarsmarkt op de Brink met levende muziek. Streefdatum 14, 15 en 16 juni 1996. 
Er zijn al contacten met Singer over een tentoonstelling. De commissie krijgt groen licht 
om de plannen verder uit te werken. De volgende vergadering al presenteert de 
commissie, onder leiding van Gerard Dijker en Malte de Mol een plan de campagne 
waarin allerlei aspecten werden vermeld en ook aandacht is voor het budget. Wel wordt 
in de volgende vergadering gemeld dat het moeilijk blijkt grote sponsors te vinden  voor 
Cliniclowns zodat ter sprake komt om een ander hoofddoel te zoeken.   

Op 1 maart meldt Piet-Hein zin te hebben in het oprichten van een nieuwe Kiwanis Club 
in Hollandsche Rading waarvoor hij al 15 potentiële leden op het oog heeft. De LG is 
enorm enthousiast, maar de omliggende clubs moeten nog wel even worden benaderd. 
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Op 11 maart de vijfde editie van de Gooise Karavaan. Aan sponsorgelden was ƒ 9.000,00 
binnen, er zijn 150 T-shirts door IDM en 50 sweaters door Oililly ter beschikking gesteld. 
Leden van onze club moete een gebrek aan begeleiders van Nieuwenoord (dat sinds 1 
januari jongstleden door een fusie De Amerpoort afdeling Nieuwenoord ging heten) 
opvullen maar dat lukt wonderwel. Jan heeft daar een literair hoogstaand verslag over 
vouwen en doortrillen op een motorblok over geschreven maar dat is helaas 
onvindbaar. 
Een paar incidenten: door een gebrek aan portofoons ( tja, iets uit de middeleeuwen…) 
liep de communicatie niet al te best, door een harde kopstoot sneuvelde een voorruit 
waarna diezelfde vrachtauto ook nog een lantaarnpaal op Nieuwenoord ramde. Maar 
ieder genoot weer en sterker nog, we hielden er aan over, want we hadden maar voor 
ƒ 3.000,00 aan kosten en hielden dus flink wat over. 
De na-borrel was in de Bonte Ketel maar zo’n borrel bij Carel of in Het Bonte Paard leek 
toch gezelliger nu ieder alleen bij zijn eigen groepje bleef, iets wat eigenlijk niet de 
bedoeling was maar nog 25 jaar zo zou blijven. Voorts merkte Alex op dat het eigenlijk 
raar is na een project met fundraising te stoppen want we hebben constant projecten 
waarvan sommige een enorme aantrekkingskracht hebben, zoals de Gooise Karavaan 
maar andere helemaal geen aantrekkingskracht hebben zoals Julianaoord. De 
fundraisingcommissie zal trachten een beter systeem te ontwerpen. Een aantal 
vergaderingen later waren Maartje, Carolien en Erik van Nieuwenoord onze gast en ook 
zij waren enorm enthousiast over dit project. Overigens had Maartje een vrouw tegen 
een andere vrouw zeggen dat de Gooise Karavaan een wekelijks terugkerende 
happening was om de bewoners van Nieuwenoord op de vrachtwagens te leren rijden…..  
Later bleek dat die gesneuvelde ruit de club ƒ 550,00 zou gaan kosten maar de schade 
aan de lantaarnpaal ad ƒ 1.200 door Nieuwenoord werd voldaan.  

Op 5 april wordt uitgebreid gediscussieerd over Laren Kunstenaarsdorp, met name over 
het doel. Sponsors moeten zich wel realiseren dat zij het project zelf sponsoren en dat, 
als er iets overblijft, dat naar Cliniclowns gaat. De Koninginne- of Julianamarkt lijkt rond, 
zelfs de drankvergunning is binnen. De volgende vergadering wordt bekeken welk doel 
we met Laren KunstenaarsDorp gaan steunen. Bij de Gemeente is gevraagd of zij 
wellicht een lokaal doel konden adviseren maar daar kwam geen reactie op. Het 
landelijke Jodiumproject en Cliniclowns passeren de revue en de vergadering koos voor 
Cliniclowns, ook omdat Cliniclowns goed in de markt lag, ook wat het aantrekken van 
een presentator en sponsors betrof. Verder kwam een interservice-gebeuren ter sprake, 
te houden in Singer. Dat zou wel moeten inhouden dat we een 25-tal clubs zouden 
moeten bezoeken om deze voor die happening te interesseren, hetgeen ook een stevig 
bezoek-schema zou vereisen. Franklin wees nog op de gevaren van non-interesse in het 
verleden, daarbij denkend aan de perikelen rond de verplichte clubbezoeken 
voorafgaand aan ons Charter, en voelt niet veel voor medewerking. Maar die zou er toch 
komen. 
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De Julianamarkt alias Koninginnemarkt op 30 april was door de combinatie van wijn, 
kaas, en aardewerk zeer geslaagd. Bijna alles was verkocht waardoor een netto-
opbrengst van circa ƒ 3.300,00 werd gerealiseerd. Paul verdiende een pluim voor zowel 
het de hele dag aanwezig zijn als voor het feit dat hij voor een goede inkoopsprijs voor 
brie zorgde. Piet Hein had een prachtige tent ter beschikking gesteld. En uiteraard was 
er een gezellige na-borrel in het Bonte Paard. 

Ook Laren KunstenaarsDorp krijgt wat meer gestalte: Op advies van Singer niet alleen 
schilderijen maar ook andere kunst verkopen. Op vrijdag iets met Singer, zaterdag 
kunstmarkt en zondag hooguit activiteiten als een kunstenaarsroute. Opvallend was, 
achteraf gesproken, het gegeven dat de markt slechts op zaterdag zou gaan 
plaatshebben omdat bewaking van zaterdag op zondag problemen gaf. Getracht wordt 
fondsen te werven voor ƒ 40.000,00 waarvoor al wel wat contacten zijn gelegd maar nog 
geen reserve-sponsors zijn gevonden. Nieuwe sponsors mogen niet uit de bankwereld of 
de Larense middenstand komen. Verder werd tijdens de rondvraag geopperd op de 
volgende Julianamarkt een microfoon te kopen om onze vergaderingen beter in de hand 
te krijgen…. En wordt Piet-Hein als keyman van de Kiwaniskern Hollandsche Rading 
benoemd nu het District en de Divisie groen licht hebben gegeven. 

Het jaarlijkse bedrijfsbezoek voerde op 28 mei naar de 
tuinen van Mien Ruijs in Dedemsvaart. Volgens de 
notulen was dit bezoek in positieve zin verrassend 
waarbij Rutger een wijze uitspraak deed: “Het gaat niet 
om de Latijnse naam maar om de typen mensen”. De 
tuinman liet zijn reserves tegen ons soort mensen varen, 
hetgeen als vleiend werd beschouwd. Het diner werd in 
het sterrenrestaurant De Bokkepruik in Hardenberg 
genoten en was voortreffelijk. Toch gaan stemmen op 

weer eens een “echt” bedrijf te bezoeken, voor de dames wellicht wat minder 
interessant, desnoods dan maar alleen voor de leden. 

Het Interserviceproject in Singer lijkt op gang te komen: 30 clubs werden aangeschreven 
en op 7 juni meldt het verslag dat van 7 clubs reacties zijn ontvangen en er wellicht 100 
gasten lijken te komen, maar een datum is nog niet vastgesteld. Uit dat zelfde verslag 
blijkt dat een herhaling van het botteren onwaarschijnlijk is wegens gebrek aan 
belangstelling. 
En ja:  op de vergadering van 21 juni memoreert Franklin dat het deze vergadering bijna 
op de dag af 10 jaar geleden is dat de eerste vergadering van onze club werd gehouden, 
reden voor een rondje vanuit het bestuur. Op die vergadering wordt ook geconstateerd 
dat de belangstelling voor deelnemen aan projecten en bijeenkomsten tanend is hetgeen 
tot een bezinning moet leiden: doen we te veel, of juist te weinig?  

Op 24 juni wordt er, ondanks slechts 6 deelnemers (in plaats van de toegezegde 10) toch 
gebotterd, De deelnemers waren enthousiast. 
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Over de op 21 juni geuite vragen wordt op de vergadering van 5 juli uitgebreid 
gediscussieerd. Tevoren wordt een notitie uitgereikt met onder meer de volgende 
onderwerpen (die zo om de paar jaar weer actueel zouden zijn):  Node wordt een 
project in het voorjaar gemist, er wordt te veel vergaderd en er is te weinig gezelligheid, 
andermans plannen worden soms met enkele (goedbedoelde) woorden sterk 
bekritiseerd, betrokkenheid van enkele leden met hun commissie(s) is soms te zwak, 
willen we nog wel alle jaarlijkse activiteiten zoals botteren, gezinsdag, bedrijfsbezoek, 
koffieconcert, enzovoort? Deelname wordt te gemakkelijk herroepen. Worden we niet al 
een wat “oudere” club?  
Een greep uit de opmerkingen: Weer een onderscheid tussen lange en korte 
vergaderingen. Tevoren in de commissies standpunten vastleggen zodat die niet in de 
voltallige vergadering hoeven te worden besproken. Eventuele kritiek desnoods 
voorafgaand aan de vergadering onder vier ogen delen met de commissie. Dat houdt ook 
in eerder informatie te geven en niet pas op de vergadering. Als die kritiek dan toch in 
de vergadering wordt geuit graag wat minder studentikoos en wat meer opbouwend. De 
programmacommissie moet de wensen van de leden inventariseren.  

Op 30 augustus een zomerreces borrel met de dames in het nieuwe kantoor van Rutger 
en op 16 september de Boskarrentocht. Aan de Boskarrentocht deden 21 boskarren 
mee, 52 bewoners van Nieuwenoord en bijna 60 anderen. Weer voerde de tocht door de 
bossen van de Vuursche naar het landgoed van Piet-Hein waar de lunch werd genoten 
en voldoende gras voor de viervoeters voorhanden was.    

Na enig aandringen presenteerde de stichting Fundraising op 20 september de 
jaarcijfers per 31 december 1994: er zat toen ƒ 15.505,00 in kas. Maar per 1 september 
1995 was dat bedrag toegenomen tot circa ƒ 20.000,00. Ook de penningmeester van de 
Kiwanis Club Laren komt met het financiële jaarverslag en blijkt er ƒ 6.783,17 in kas te 
zitten, dankzij een overschot in het boekjaar 1994/1995 van ƒ 1.079,07. Het jaarverslag 
maakte gewag van een dalende gemiddelde leeftijd, de aanwezigheid van twee opa’s en 
het aantal 50-plussers nam toe met drie. 


